
 
15 september 2024 

13e zondag van de zomer 
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers 

en presentatie pastoraal werkers 

 
VOORBEREIDING 

Welkom 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: Tierce en Taille uit Suite du second ton (J. A. Guilain) 
Stilte 
Aanvangslied (staande):  Lied 139b : 1 
 
Groet:  
vg: Genade en vrede van God de Vader  
 en van Jezus Christus onze Heer.  
allen: Amen.  
 
Bemoediging en drempelgebed 
vg: Onze hulp is in de Naam van de HEER  
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
vg: Goede God, Uw stem, die klinkt sinds eeuwigheid 
 en altijd zal blijven klinken voor alle mensen op deze aarde; 
 U roept mensen op Uw weg te gaan.  
 U roept mensen zich voor elkaar in te zetten 
 Wees hier aanwezig en neem ons zoals wij zijn 
 gevormd door het leven van alle dag. 
 Wees hier aanwezig als wij vandaag mensen laten gaan 
 en bevestigen bij Uw werk. 
Allen: Maak met ons een nieuw begin 
 vandaag en alle dagen van ons leven 
 door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
Psalm van de zondag  Psalm 139b : 2 
allen gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
Gebed om ontferming 
 
Loflied     Lied 971 : 1 en 2 
Zondagsgebed   Lied 971 : 3 
 
Kinderen naar kinderdienst 
 
 

 



WOORD 
 
Schriftlezingen  Numeri 27 : 15 t/m 23  

2 Timotheus 1 : 1 t/m 8 
 
Lied   Hemelhoog 386 : 1, 4 en 5 
 
Wil je opstaan en Mij volgen 
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, 
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, 
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind 
in jou en jij in Mij? 
  
Wil je zien dat wat Ik zie 
jouw gaven velerlei? 
Wil je luist’ren als Ik zeg 
‘Een koningskind ben jij!’? 
Wil je geven wat je hebt, 
dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt 
in jou en jij in Mij? 
   
Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, 
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, 
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta 
in U en Gij in mij. 
  
Overdenking  Onder handoplegging 
 
Lied   Lied 970 : 1, 3, 4 en 5 
 

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING 
 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 

- Tineke van der Leer, ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter 
werkgroep Eredienst)  

- Harmieneke van der Zeijden, pastoraal ouderling 
Dankgebed 
Lied   Psalm 90 : 8 
 
 



Presentatie Pastoraal Werkers 
- Thea Abrahamse-de Groot  
- Elly van der Kieft-Vreugdenhil  

Gelofte van geheimhouding 
Handdruk 
Lied   Lied 426 (NL) 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager 

- Gerda Post-Kuijvenhoven, ouderling met bijzondere opdracht 
(voorzitter werkgroep Eredienst)  

Inleiding op de bevestiging 
Gebed 
Lied om de Geest Lied 695 : 1, 3, 4 en 5 
Gelofte en Handoplegging 
Lied   Lied 363 
 
Herbevestiging van ambtsdragers 

- Ine Geurtsen-de Man, diaken 
- Marian Kamerman-van Stenis, diaken 
- Marco Molendijk, ouderling met bijzondere opdracht (scriba van de 

wijkkerkenraad) 
- Corien Simpelaar-van der Zee, als ouderling met bijzondere opdracht 

(communicatie en PR)  
- Ger in ’t Veld, pastoraal ouderling 

Handdruk 
Lied    Lied 362 : 2 
 
Voorganger:  Gemeente, nu Gerda Post tot ambtsdrager is bevestigd, Thea 

Abrahamse en Elly van der Kieft zijn voorgesteld als pastoraal 
werkers, Ine Geurtsen, Marian Kamerman, Marco Molendijk, 
Corien Simpelaar en Ger in ’t Veld zijn herbevestigd in hun 
ambt, vraag ik u:  
Belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw 
medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te 
werken in de dienst van onze Heer?  
Wat is daarop uw antwoord? 

Allen:  Ja van harte! 
 
Woorden van de kerkenraad 
door preses Kees Abrahamse 
 

ANTWOORD 
 
Gebeden  
 
Aandacht voor de collectedoelen en inzameling 
 
 



Slotlied  ‘Gezegend is de mens’ (t. A.C. Bronswijk, mel. lied 969) 
 
Gezegend is de mens, die leeft 
op adem van de Geest, 
die in zijn woord en daad verweeft 
wat men in dromen leest. 
 
Gezegend is het woord, dat gaat 
als bode van het licht 
en lichter leven zaait, als zaad 
wat zich op goedheid richt. 
 
Gezegend is de daad, die heelt 
wat wond is, of wat breekt. 
Die in barmhartigheid verbeeldt 
wat vanuit harten spreekt. 
 
Gezegend is het levensspoor, 
dat naar de toekomst wijst. 
Gods Geest gaat daarin mensen voor, 
wáár liefde zich bewijst. 
 
Wegzending en zegen 
Allen: Amen 
 
Orgelspel: Sortie (F.A. Guilmantv) 


